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Wat ik beteken
door Arie van der Stoep

Wat ik beteken? Ik weet het niet! In mensenogen misschien niet veel. Alleen, dat zegt weinig. Er

is nog een andere vraag: Hoe zie ik mijzelf? En bovenal: Hoe ziet God mij?

Om die laatste vraag draait het. Tenminste, afhankelijk van de vraag, wie God voor mij is. En dat hangt

weer samen met de vraag, wie Jezus voor mij is.

Als Hij mijn hoop is, degene die in het middelpunt van mijn leven staat, die bepalend is voor alles wat

ik denk en verlang, dan zal ik Hem meer willen leren kennen. Dan zal ik persoonlijk met Hem willen

omgaan. En Hij zal tot mij spreken en mij bevestigen in wie ik voor Hem ben. (1) Dan zal hoe Hij mij

ziet, bepalen hoe ik naar mijzelf kijk. Dan vind ik mijn waarde in Hem en in zijn gedachten over mij. (2)

Afmeten

Weet ik dus hoe God mij ziet? Nou en of! Want er is nog iets. Zo lief heeft God de wereld (dus ook mij)

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon (Jezus) gegeven heeft (om aan een kruis te sterven), opdat ieder

(dus ook ik) die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (3) Zoveel beteken ik voor

Hem. Zoveel houdt Hij van mij. Dat is toch buitengewoon!

Maar dan komt Jezus. Die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. (4) Niet alleen de

Vader, maar ook de Zoon had alles voor mij over, opdat ik maar zou leven, echt zou leven. Zoveel

beteken ik voor Hen! En niet alleen ik.

Paulus noemt de gelovigen in de stad Kolosse in Griekenland: Door God uitverkoren heiligen en

geliefden. (5) Hij wéét hoeveel zij voor God betekenen. Hij zegt in feite: ‘De waarde die jullie hebben

voor God, kunnen jullie afmeten aan de onnoemelijk hoge prijs, die Jezus voor jullie heeft betaald, die

Hij voor jullie heeft overgehad.’ (6)

Iets buiten mij

Voor God moet ik dus wel van heel grote waarde zijn! Zoals die ene parel voor die koopman, die er

heel zijn bezit voor over had, om die te kunnen kopen. (7) Daaruit kan ik concluderen dat mijn waarde

voor God niet ligt in wat ikzelf doe of presteer, noch in mijn afkomst of kwaliteiten, maar dat die ligt in

iets buiten mij, namelijk in zijn liefde voor mij. (2) Hij houdt van mij! Hij heeft mij geschapen, omdat Hij

mij wílde liefhebben. (*) Dat is mijn betekenis. 

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 25:14.

De vertrouwelijke omgang met de HEER is voor wie Hem vrezen (= voor wie ernaar zoekt, Hem te leren

kennen en zijn wil te doen - AvdS), en zijn verbond maakt Hij hun bekend (= maakt hun bekend hoeveel

zij wel voor Hem betekenen - AvdS).

(2) Efeziërs 1:4-5.



Hij (= God - AvdS) heeft ons immers in Hem (= terwille van Jezus - AvdS) uitverkoren vóór de

grondlegging van de wereld (= voordat alles werd geschapen - AvdS), ... In liefde heeft Hij ons tevoren

ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, ...

(3) Johannes 3:16.

... zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon (= Jezus - AvdS) gegeven heeft, opdat

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

(4) Galaten 2:20b.

... de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven.

(5) Kolossenzen 3:12.

Doet dan aan, aangezien jullie door God uitverkoren heiligen en geliefden zijn, innerlijke ontferming,

goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

(6) Openbaring 5:9.

... U (= Jezus - AvdS) hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie.

(7) Matteüs 13:45-46.

... Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die.

(*) Lees ook: ‘Waarom ik er ben.’ Klik hier ... . 
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